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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 
bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 03/04/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 32

CHÍ THÀNH SẼ CẢM THÔNG

Tổ Sư Ấn Quang nói: “Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm, niệm Phật siêng 
năng tiêu túc nghiệp”. Chúng ta niệm Phật nhưng chưa thể tiêu được nghiệp cũ vì 
chúng ta chưa niệm Phật đến mức độ “Kiền thành”, nghĩa là chưa đạt đến mức độ 
chân thành nhất. Hằng ngày, trong mọi sự, mọi việc chúng ta đều phải dùng tâm chân 
thành. Nếu chúng ta chỉ niệm Phật bằng tâm chân thành nhưng chúng ta dùng tâm hư 
ngụy để đối đãi với mọi người vậy thì chúng ta đã có hai tâm, tâm chúng ta chưa đủ 
chân thành. Tâm chúng ta phải là “một mảng chân thành”, không thể khi thì chân 
thành, khi thì không chân thành. Nhiều người cho rằng tâm của họ rất chân thành 
nhưng sau đó, họ dần bị ảnh hưởng bởi “danh vọng lợi dưỡng”, diễn biến của “Danh 
vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” trong tâm chúng ta rất vi 
tế.

Tổ Sư Đại Đức nói: “Chí thành cảm thông”. Tâm chúng ta chưa cảm thông vì 
chúng ta chưa đủ chí thành. Nhiều người làm việc nhưng không có được cảm ứng như 
mong đợi nên họ sinh tâm nghi hoặc. Tâm chúng ta nghi hoặc, niềm tin của chúng ta 
bị mai một thì chúng ta sẽ ngày càng càng xa với đạo. Chúng ta tin sâu thì chúng ta 
mới có thể chân thật làm!

Hòa Thượng nói: “Bạn phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung 
kính để niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát, lễ kính Phật Bồ Tát, nghĩ tưởng Phật Bồ 
Tát, đây chính là cảm. Chúng ta có cảm thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ có ứng”.

Trước đây, Hòa Thượng từng nói: “Khi chúng ta bước vào niệm Phật đường, 
chúng ta có cung kính với  bức tượng Phật như là  chúng ta cung kính với Phật A 
Di Đà không?”. Nếu chúng ta tin rằng tượng Phật ở trong chánh điện là hóa thân của 
A Di Đà Phật, chúng ta dùng tâm chân thành lễ kính thì chúng ta chắc chắn sẽ cảm 
thông được với Phật. Chúng ta bước vào niệm Phật đường mà chúng ta cho rằng bức 
tượng đó làm từ xi-măng thì tâm chúng ta tùy tiện, buông lung. Nếu chúng ta tin rằng 
trong Phật đường chân thật có Phật A Di Đà, có Bồ Tát Quán Thế Âm, có Bồ Tát Đại 
Thế Chí thì tâm chúng ta sẽ hoàn toàn khác biệt.

Hằng ngày, chúng ta không cần cầu Phật giúp chúng ta có cơm no, áo ấm, mua 
may, bán đắt, những thứ này đều do phước trong vận mệnh của chúng ta định đoạt. 
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Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước 
đều do phước báu trong mạng của chúng ta định. Người thế gian tranh giành công 
danh, lợi lộc mà họ không biết rằng những thứ này “trong mạng có thì nhất định sẽ có, 
trong mạng không thì nhất định sẽ không”.

Trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi, chúng ta đều phải dùng tâm chân thành, thanh 
tịnh, cung kính. Trong tâm thanh tịnh không có tập khí, phiền não. Hằng ngày, trong 
tâm chúng ta vẫn còn có tập khí, phiền não, chúng như những bóng ma, khi thì xuất 
hiện một cách rõ ràng, khi thì xuất hiện một cách mờ ảo.

Hòa Thượng nói: “Phần đông mọi người cầu Phật Bồ Tát không có hiệu quả 
vì tâm họ không chân thành. Tâm họ không chân thành vì họ cầu quá nhiều. Nếu 
chúng ta có tâm chân thành thì chúng ta chỉ cầu một vị Phật, niệm một vị Phật. 
Bình thường chúng ta niệm một vị Phật, khi công phu đủ thì nhất định chúng ta sẽ 
đạt được cảm ứng”. Nhiều người gặp  Bồ Tát Quán Thế Âm, gặp Bồ Tát Địa Tạng 
thậm chí gặp Quỷ thần cũng đều cầu, điều này chứng tỏ niềm tin của chúng ta rất hời 
hợt. Nếu tâm chúng ta chân thành thì chúng ta chỉ tin một vị Phật Bồ Tát. Nếu chúng 
ta cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta chỉ cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu tâm 
chúng ta chân thành thì Ngài nhất định sẽ hiển linh.

Nhiều người, ngày bình thường thì niệm Phật A Di Đà nhưng khi gặp tai nạn 
thì họ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Trên Kinh Phật nói: “Phật Phật đạo đồng”. Tất cả 
mười phương chư Phật đều có năng lực như nhau. Phật Bồ Tát có năng lực độ sinh 
như nhau nhưng hạnh nguyện của các Ngài khác nhau. Thí dụ, Thích Ca Mâu Ni Phật 
đến thế giới Ta Bà tiếp độ chúng sanh, Phật A Di Đà có hạnh nguyện thiết lập thế giới 
Tây Phương Cực Lạc làm Thánh địa tu hành cho tất cả chúng sanh ở mười phương thế 
giới.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tin vào một vị Phật, chân thật làm theo lời dạy 
của vị Phật đó, chân thật một lòng chuyên niệm thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì, chúng ta 
nhất định sẽ có cảm ứng”. Nếu chúng ta có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm thì 
chúng ta chân thật niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta niệm nhất tâm đến thành khối, 
thành phiến, hồi hướng công đức này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì 
chúng ta sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều quan trọng là 
chúng ta phải chân thật niệm Phật , niệm Bồ Tát, niệm đến thành khối.

Chúng ta niệm Phật, niệm Bồ Tát thành khối thì chúng ta tiêu được tập khí, 
phiền não hoặc tập khí, phiền não của chúng ta vẫn còn nhưng không dấy khởi. Trong 
pháp môn Tịnh Độ nói, nếu chúng ta khắc chế được tập khí, phiền não, không để 
chúng dấy khởi thì chúng ta có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu 
chúng ta không thấy tập khí tham, ảo danh, ảo vọng xuất hiện trong một thời gian dài 
nhưng sau đó, chúng vẫn xuất hiện vậy thì chúng ta đã thua.



3

Hòa Thượng nói: “Cả cuộc đời tôi đều hữu cầu tất ứng”. Ngài không mong cầu 
“danh vọng lợi dưỡng”, Ngài không mong cầu cho mình mà đều mong cầu để làm lợi 
ích cho chúng sanh. Hòa Thượng muốn xây dựng hàng trăm ngôi trường tiểu học, 
muốn xây dựng trung tâm giáo dục “Đệ Tử Quy”, muốn in một vài nghìn bộ Kinh thì 
Ngài đều đã làm được. Chúng ta cầu để thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” cho mình 
nên chúng ta cầu không được.

Nhà Phật nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”. Phật Bồ 
Tát chỉ thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Chúng ta cho 
rằng Phật Bồ Tát giúp chúng ta thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta đã đại 
vọng ngữ. Có người cho rằng họ có được điều gì đó là do Phật A Di Đà giúp, Phật 
không giúp chúng sanh thỏa mãn “năm dục sáu trần”.

Hòa Thượng từng nói, ngày trước, có người muốn tặng Hòa Thượng một số 
biệt thự ở Úc nhưng Hòa Thượng từ chối nhận và nói, họ hãy cho Ngài thuê. Trong 
hợp đồng ghi rõ nếu nơi này tu hành đúng pháp luật, giới luật thì mọi người được sử 
dụng mặt bằng này, nếu mọi người tu hành không đúng như lý, như pháp thì họ sẽ 
phải trả lại mặt bằng. Nếu thế hệ thứ nhất tu hành tốt nhưng thế hệ thứ hai, thứ ba tu 
hành không tốt thì mọi người sẽ phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Tôi nói những lời 
này là để nhắc nhở chính mình. Hằng ngày, chúng ta tu hành là chúng ta tự nhắc nhở 
chính mình, không phải là để nhắc nhở người khác.

Hòa Thượng nói: “Chí thành thì cảm thông”, chúng ta chân thành đến tột 
đỉnh thì nhất định có cảm ứng, việc này chúng ta không được hoài nghi!”. Nếu 
chúng ta hoài nghi Phật Bồ tát vậy thì chúng ta tin ai? Tâm chúng ta đã chân thành, 
cung kính hay chưa? Người xưa nói: “Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ”. Việc 
không thành thì phải quay lại kiểm soát lại chính mình. Đa phần mọi người khi mọi 
việc không như ý thì oán Trời, trách người thậm chí oán trách Phật Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: “Khi còn trẻ tôi có ba người Thầy, giáo sư Phương Đông Mỹ 
là người giới thiệu Phật pháp với tôi, ông nói: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất 
của đời người”. Đại Sư Chương Gia dặn tôi nhìn thấu, buông xả. Lão sư Lý dặn 
tôi: “Chí thành cảm thông”. Hòa Thượng có ba người Thầy, người Thầy đầu tiên nói 
với Ngài: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Chúng ta cảm thấy học 
Phật là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời hay chúng ta cảm thấy việc học Phật rất khổ 
sở? Nhiều người cảm thấy việc thức khuya, dậy sớm, ăn chay, niệm Phật rất khó khăn. 
Chúng ta nhất định không được ăn sinh mạng của chúng sanh.

Đại sư Chương Gia dặn Hòa Thượng nhìn thấu mọi sự, mọi việc ở thế gian là 
giả, là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chúng ta không nhìn thấu nên chúng ta khổ đau. 
Nếu Bố Mẹ, vợ chồng hay con cái của chúng ta mất thì chúng ta cảm thấy vô cùng 
đau khổ. Cuộc đời là vô thường, cái chết là điều không thể tránh được. Sinh mạng của 
chúng ta chỉ dài bằng một hơi thở, chúng ta thở ra mà không hít vào hay hít vào mà 
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không thở ra thì chúng ta đã mất. Chúng ta phải nhìn thấu cuộc đời không có gì bền 
chắc.

Trên “Kinh Kim Cang” Phật nói rất rõ: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, 
nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Mọi thứ đều có sinh có diệt, 
chúng ta nhìn thấu thì chúng ta mới có thể buông xả. Chúng ta không nhìn thấu nên 
chúng ta chấp trước, chúng ta khổ đau đến vô cùng vô tận. Chúng ta là con người, 
chúng ta không thể thoát được cảm tình, buồn vui, thương ghét, giận hờn nhưng chúng 
ta học Phật, chúng ta sẽ biết kiểm soát để những cảm xúc này không diễn ra dài lâu.

Hòa Thượng nói: “Lão sư Lý Bỉnh Nam dặn tôi: “Chí thành cảm thông”. Từ 
lâu, tôi đã học theo Hòa Thượng là tôi làm mọi việc một cách chân thành. Mọi việc 
chưa thông suốt là do chúng ta chưa chí thành. Nếu chúng ta chí thành thì chắc chắn 
mọi việc sẽ thông suốt. Chúng ta đã tổ chức rất nhiều đại lễ tri ân Cha Mẹ mà không 
cần kêu gọi mọi người ủng hộ tiền đó là vì chúng ta làm bằng tâm chân thành nên 
chúng ta biết chắc chắn buổi lễ sẽ thành công. Chúng ta xây dựng nhiều vườn rau, các 
vườn rau đều rất xanh tốt, chúng ta tặng rau cho tất cả mọi người một cách bình đẳng. 
Chúng ta bình đẳng đỗi đãi với mọi người, trong tâm bình đẳng có tâm chân thành, 
thanh tịnh, cung kính.

Một lần, Hòa Thượng trở về thăm Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam chỉ 
vào Hòa Thượng và nói: “Ông phải tin Phật!”. Hòa Thượng nghĩ: “Mình đã tu hành 
nhiều năm như vậy mà chẳng lẽ mình vẫn chưa tin Phật hay sao!”. Khi Ngài quán 
chiếu lại thì Ngài thấy mình đúng là vẫn chưa tin Phật 100%. Thí dụ, một lần Hòa 
Thượng trở về thăm Lão sư Lý Bỉnh Nam và nói: “Thầy có thể dạy thêm một vài 
huynh đệ để khi con giảng Kinh, nói pháp ở nước ngoài có người hỗ trợ được 
không!”. Nếu chúng ta nỗ lực làm mà chúng ta không đủ sức thì Phật Bồ Tát sẽ tự cử 
người đến hỗ trợ cho chúng ta.

Tôi có một người bạn, khi em trai của anh mất, sau khi niệm Phật cho em trai 
một ngày, một đêm anh cảm thấy rất mệt và anh đã cầu là: “Xin Phật Bồ Tát đến hộ 
niệm giúp con!”. Khoảng 15 phút sau thì anh nghe thấy tiếng niệm Phật vang rền từ 
trên không trung. Đây đúng như Hòa Thượng nói: “Chí thành thì sẽ cảm thông”.

Hòa Thượng nói: “Cả đời của tôi có thể tu hành được là bởi những câu nói 
này của Lão sư Lý, Lão sư Lý nói với tôi hai câu, câu thứ nhất là “chí thành cảm 
thông”, câu thứ hai là “một môn thâm nhập”. Ngay trong đời này, tôi đã “tự hành 
hóa tha”, trọn đời phụng hành câu nói này. “Tự hành” là tự mình tu tập. “Hóa tha” 
là giúp ích tất cả mọi người. Chúng ta tu học Phật pháp, chúng ta cũng có thể lấy hai 
câu này để làm nền tảng tu học của chính mình. Chúng ta không cần có thiên Kinh 
vạn quyển để tu học.
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Hòa Thượng thông Kinh, thông giáo, Ngài có thể giảng được tất cả các Kinh 
nhưng cả đời Ngài làm theo những câu nói mà Thầy của mình đã dạy. Hòa Thượng 
biết rõ học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người nên Ngài cả đời học Phật, làm 
theo lời Phật dạy. Hòa Thượng biết mọi sự, mọi việc ở thế gian là giả nên Ngài nhìn 
thấu, buông xả, không dính mắc. Ngài Lý Bỉnh Nam dạy Hòa Thượng “chí thành cảm 
thông”, Ngài không cầu Phật Bồ Tát mà cầu chính mình. Chính chúng ta phải nỗ lực 
đạt đến tiêu chuẩn, chúng ta làm đạt đến tiêu chuẩn là chúng ta đã chí thành, chí thành 
thì sẽ cảm thông được với Phật Bồ Tát. Chúng ta thông được với Phật Bồ Tát thì 
chúng ta sẽ không có chướng ngại trong mọi việc. Đối với pháp tu, chúng ta phải nhất 
môn thâm nhập. Một pháp của Hòa Thượng chính là: “Một câu “A Di Đà Phật” niệm 
đến cùng.

Nhiều người không biết phải học bộ Kinh nào, Hòa Thượng thông Kinh thông 
giáo, Ngài giảng được “Kinh Kim Cang”, “Kinh Lăng Nghiêm”, “Kinh Hoa 
Nghiêm”, nhưng giảng Kinh nào thì Ngài cũng dẫn dắt mọi người về với “Kinh Vô 
Lượng Thọ”, cả cuộc đời Ngài hành trì câu “A Di Đà Phật”. Hòa Thượng đã nói cho 
chúng ta tổng cương lĩnh tu hành của Ngài, chúng ta y theo Ngài mà tu hành thì chúng 
ta chắc chắn sẽ có thành tựu.

Nếu chúng ta biết học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người thì cả cuộc 
đời này chúng ta sẽ không thay đổi. Có những người niệm Phật 5 năm, 10 năm nhưng 
sau đó, họ lại tin theo những pháp mơ mơ, hồ hồ. Chúng ta học Phật, chúng ta không 
chỉ có niềm vui trong đời này mà chúng ta sẽ có niềm vui trong vô lượng kiếp sau. 
Chúng ta phải nhìn thấu thì chúng ta mới có thể chân thật buông xả. Cả cuộc đời Hòa 
Thượng tu hành theo lời dạy của các vị Thầy, Ngài nhìn thấu buông xả, chí thành cảm 
thông, một môn thâm nhập. Tôi làm theo lời Hòa Thượng dạy.

Hòa Thượng nói: “Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi nhất môn thâm nhập trường 
kỳ huân tu, dạy tôi dùng tâm chí thành để cầu cảm ứng, tôi làm theo, sau 10 năm 
thì tôi có được cảm ứng nhỏ, sau 20 năm thì có được cảm ứng lớn. Chúng ta có 
cảm ứng nhỏ thì chúng ta có tự tại nhỏ, cảm ứng lớn thì có tự tại lớn. Đến nay, đã 
sau 50 năm, tôi càng ngày càng hoan hỷ, an vui, tự tại. Chúng ta thật làm nhất 
định chúng ta thật có thọ dụng, Phật Bồ Tát không lừa chúng ta!”.

Để chân thật có được cảm ứng thì Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh 
Không đã dành nhiều năm tháng để tu hành. Chúng ta không hoan hỷ, tự tại, an vui vì 
chúng ta tu hành chưa đủ thời gian. Nếu chúng ta dành đủ thời gian, công sức để tu 
hành thì chúng ta cũng sẽ được như Hòa Thượng, chúng ta  sẽ tự tại, an vui!

*******************

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
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Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính 
mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập 

mang lại lợi ích cho mọi người!


